


For Anouk,
And for how much she hated red roses.





Het leven is te 
kwetsbaar om 
voorzichtig te 

zijn.



My mind is a 
mess but I love it 
none the less.







I'm happy when it 
rains.

I'm a
 

pluvi
ophil

e.

Googl
e it.



Eufemistisch.

Veel mensen vinden al snel iets lelijk en willen 
dit weg hebben. Soms hadden ze graag gewild dat ze 
het misschien niet hadden gezien of dat er in het 
echte leven ook een leuke filter overheen zat. Nou 
dat is niet zo, en gelukkig maar. More people need 

to start loving the unloveable.

You're trash.

#ILoveUgly







Dromerig.

Veel mensen laten dromen achter zich terwijl ze op-
groeien. Het zou kinderachtig zijn. Of ze hebben er 
geen tijd meer voor omdat ze zich moeten focussen 
op de ‘echte’ wereld. Onzin. Er is altijd tijd om 
te dromen. Wat moet je anders doen? Het maakt niet 
uit waarover. Misschien droom je dat je ooit een 
hogere functie krijgt in het bedrijf waar je werkt. 
Misschien droom je stiekem toch nog wel over draken 
en prinsessen. Waar je ook over droomt, het maakt 
niet uit. Zolang je jezelf af en toe maar even kan 

laten gaan.



Humoristisch.

Veel mensen nemen het leven te serieus. Ze willen 
dat alles er strak uitziet en dat alles perfect 
moet zijn. Maar waarom? Waarom is er geen plek voor 
een grap af en toe? Waarom is er geen plek voor 
een schuin lijntje op z’n tijd in plaats van alle-
maal rechte lijnen. Ik vind dat je het leven beter 
met een korreltje zout teveel kan nemen dan hele-
maal geen. Want zonder zout, is het leven ook maar  

smakeloos.

Dat moet zout zijn







Weetgraag.

Veel mensen kijken niet verder dan hun neus lang 
is. Nooit heb ik gesnapt waarom je dit zou doen. 
Je moet altijd door blijven leren, op welke manier 
dan ook. Zo ga ik bijna elke dag naar een random 
Wikipedia pagina om iets nieuws te leren, wat mis-
schien wel overdreven is. Maar het willen weten van 
dingen is een soort van positieve vloek die mij 
maar niet met rust wil laten. Misschien ken je het 
Engelse spreekwoord: “Curiosity killed the cat.” 
Alleen hebben ze je nooit geleerd, dat dit maar 
de helft van het spreekwoord is. Want eigenlijk is 
het: “Curiosity killed the cat, but satisfaction 

brought it back.”

If only 
I wasn't

 

alergic 
to cats 

:(



Je gilde nog, is wat ik hoorde. 
Was je bang? Waarschijnlijk niet. 
Een impuls of beslissing, toen de 
keuze kwam. Misschien is het maar 
goed, dat ik je laatste woorden 
niet weet. Hoeveel pijn het ook 
doet, hoeveel tranen ik ook huil. 

Ik kan maar een ding hopen, dat is 
toen je daar stond. Je nog even 
lachte, om je nu gekregen vrijheid. 

Ik ben niet boos, echt niet. Ik snap 
het wel. Waar ben je?







Rood.

De kleur rood wordt geassocieerd met strijd. Dit 
komt omdat Mars een rode gloed heeft, en Mars de 
planeet is waarna de Romeinse God van de oorlog 
is genoemd. Maar in de middeleeuwen stond de kleur 
rood vooral voor zonden en het kwaad, nu staat het 

meer voor passie, liefde, vuur en warmte.

energiek

Kracht

Heftige  

gevoelens

Moed



Lettertypes.

Dead end.
SmallTypeWriting.

SamHandwriting.







I wish I was a 
blanket.  

Soft, warm and 
comfortable.

I am well aware it looks 

like a thurd. 

Vooral in comb
inatie met een 

bed.



Het concept.
Het leven is te kwetsbaar om voorzichtig te zijn. En dit be-
doel ik letterlijk. Mensen zijn vaak zo bang voor bepaalde 
dingen dat ze zich daar te veel druk om maken en vergeten te 
leven.  Je moet het leven niet te serieus nemen, al dat zorgen 
maken, het is niet goed voor je. Je kan naar dure coaches en 
therapeuten gaan om dit te horen te krijgen, of nog miljoenen 
onderzoeken lezen, maar echt, geloof me, het is waar. (Google 

het anders even ofzo).

Hoe doe je dat dan? Nou, moeilijk hoeft het niet te zijn. Door 
eufemistisch, humoristisch, dromerig en weetgraag te zijn kijk 
je een stuk lichter naar het leven, neem je het minder serieus 
en kan je echt gaan leven, zonder telkens bang te zijn voor 
alles en iedereen. Dit betekend niet dat je alles zomaar moet 
doen zonder na te denken, want nadenken is op zich best handig, 
maar …. Dit was het moment waar ik opzoek was naar het perfec-
te Nederlandse woord voor het Engelse woord ‘overthinking’. 
Google translate als eerste geopend, vul ik ‘overthinking’ in, 
maakt hij het zelf af met dingen als ‘overthinking kills your 
happiness’ en ‘overthinking is the biggest cause of unhappi-

ness’. Ik denk dat dit al wel genoeg zegt.

En misschien dan toch nog een klein en cliché advies: lach. 
Lach om je fouten, lach zelf het hardst wanneer het kan. 










